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Liturgie voor de eredienst  
 

op  Eerste Kerstdag 
 

Donderdag   25 december  2025 om 10.00 uur 
 

in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 
 
 

 

 
 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: mw.  Janny van Huizen 
Diaken: dhr.  Jan Kleinjan 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: dhr.  Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
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Bloemschikking         Johannes 1:1-14 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. 
De evangelist Johannes begon, met een terugblik op de schepping. 
Ín het begin was het Woord, het Woord was bij God. In het Woord was leven 
 en het leven was Licht voor de mensen. Hoe wonderlijk, machtig en genadig 
 is God: de komst van zijn eigen Zoon, Jezus Christus, het licht der wereld. 
Waar breng de Geest ons in deze tijd? Laten wij zoeken naar momenten, 
plekken 
en manieren om ontvankelijk en opmerkzaam te zijn voor Gods Geest. 
 
VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
15 minuten voor de dienst zingen  Lied 482: 1, 2 en 3  
 
1  Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
2  De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
 
3  Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
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van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 
Zingen   Lied 481: 1, 2 en 3 
 

1  Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

2  Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3  Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 
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Het koor zingt “’t Is geboren het goddelijk Kind”: 
 
t Is geboren het goddelijk Kind 
Komt, herders, speel op uw feestschalmeien, 
't Is geboren het goddelijk Kind 
dat ons allen zo zeer bemint. 
 
'k Zie een engel die daar gezwind, 
dalend over de groene weiden, 
'k Zie een engel die daar gezwind, 
bij de schaapjes de herders vindt. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied 478: 1 en 4 
 

1  Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuwgeboren kind! 

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 

ziet, die vorst is, zonder pracht, 

ziet, die ’t al is, in gebreken, 

ziet, die ’t licht is, in de nacht, 

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 

wordt verstoten, wordt veracht. 

 

4  O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 
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maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood! 

 
Bemoediging en Groet: 

V: Het licht van Christus voor de wereld 
A: AMEN 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  De Eeuwige blijft trouw 
A: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN 
V: Hij omringt ons met zijn engelen 
A: EN LEIDT ONS NAAR HET LICHT 
V: De Eeuwige zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied 468: 1 en 3 
 

1  Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in ’s hemels paradijzen 

alle engelen eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 

 

3  Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 

dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 

 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 
 
Eerste schriftlezing:   Het Kerstverhaal van Dick Bruna 
 
Het koor Glorify zingt “Shepherds left their flocks” in Latijn 
 
Nederlandse vertaling: 
1. De herders lieten hun kudden verdwaald achter en 
gehoorzaamden Gods bevel met vreugde, 
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toen ze de engel hoorden zeggen: 
"Christus is in Bethlehem geboren." 
 
2. Wijzen kwamen van verre en zagen Hem, 
knielden neer om Hem te aanbidden; 
kostbare geschenken legden zij voor Hem neer: 
goud, wierook en mirre. 
 
3. Laten wij nu in alle landen 
Zijn lof zingen met jubel. 
De hele wereld zal verlossing vinden 
in de geboorte van Maria's zoon. 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Tweede schriftlezing: Johannes 1: 1 t/m 9, 14, NBV21, door de lector 

Het Woord is mens geworden 

1  In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  

2  Het was in het begin bij God.  
3  Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat 

bestaat.  

4  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
5  Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. 

6  Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.  
7  Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem 
zou geloven.  
8  Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:   
9  het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.  
14  Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van 
genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 

enige Zoon van de Vader.  
 
Zingen   Lied 488: 1, 2 en 5 
 

1  In den beginne was het woord, 

op aarde is zijn stem gehoord 

die spreken wil tot elk geslacht, 

Hij werd geboren in de nacht. 
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2  Hij werd geboren in de nacht 

die al het licht heeft voortgebracht, 

aan zon en maan zijn teugel legt, 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 

5  Dit licht dat in het duister sliep 

is God die ons bij name riep, 

Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 

in den beginne was het woord. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen   Lied 487: 1, 2 en 3 
1  Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

2  Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3  Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen “ Ga je mee op zoek naar het Koningskind” 
 



8 

 

Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien… 
Ga je mee op zoek… tralalala… 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader 
 
Het koor Glorify zingt Lied 505: 1, 2 en 3 
 

1  In de nacht gekomen 

kind van hogerhand, 

licht in blinde ogen, 

licht dat zingend brandt, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

hoor de aarde klagen – 

Heer, de wereld wacht. 

 

2  In de nacht gekomen 

kind dat met geduld 

eeuwenoude dromen 

eindelijk vervult, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

kom met uw gestage, 

milde overmacht. 
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3  In de nacht gekomen, 

onmiskenbaar kind, 

kom, doorwaai de bomen, 

zachte zuidenwind, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

laat uw morgen dagen, 

kom – de wereld wacht. 

 
Collecten  
 1e collecte voor   KIA Kinderen in de knel 
 2e collecte voor   Predikantsplaats 
 3e collecte voor   Onderhoud kerken 

 
Tijdens de collecte wordt  Ubi Caritas    gezongen  lied 568a 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
 
Slotlied: Lied 506: 1, 2 en 3 
 

1  Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

2  Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 
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van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

3  Al gaat de vijand in het rond, 

de koning van het kwaad, 

al dreigt hij met zijn grote mond 

dat hij U eens verslaat, 

straks ligt hij dodelijk gewond 

wanneer zijn rijk vergaat! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 
Zegen,  gezongen Amen 

 
 
 
Het koor Glorify en de gemeente zingen “Ere zij God”: 
 

Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
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In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  28 december  2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat  mw.  Bieneke van der Waal  voor. 
 

Oudejaarsavond:  
Op 31 december 2025 om 19:00 uur is er de jaarlijks terugkerende 
oudejaarsdienst in de kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger 
is ds. Marina van de Zwaag.  
Samen kijken wij terug naar het afgelopen jaar, en vooruit naar wat komen 
gaat. 
 
Nieuwjaar 2026: 
Op 1 januari 2026 bent u uitgenodigd in de Martinuskerk te Halsteren om vanaf 
10:30 uur elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen voor 2026 onder 
het genot van een koffie en thee. Om 11:00 uur is er een kort ochtendgebed 
wat verzorgd wordt door Mw. Lia Rozendaal, Mw. Elza van de Riet en de heer 
Piet Ram. 
 
Na het ochtendgebed proosten wij op het nieuwe jaar 2026. 
U bent welkom! 
 
 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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